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Het eerste dat me te binnen schoot bij het horen van ons volgende excursiedoel: 
Grafelijkheidsduinen, zou dat een maatstaf kunnen zijn voor de schepbaarheid van het bij 
Den Helder aanwezige duinzand? Dit dan weer ter informatie voor de daar vermoedelijk 
alom aanwezige, schepgrage en kuilengravende oosterburen. Navraag wees uit dat de link 
gelegd moest worden met de vroegere hier residerende adelstand. In dit geval betrof het de 
graven van Egmont. 

Bijzonder aan dit duingebied is dat het ooit een van onze Waddeneilanden was, genaamd 
Huisduinen, dat uiteindelijk aan het vasteland is aangegroeid. De duinen van het huidige 
gebied zijn de natuurlijke duinen van dit voormalige Waddeneiland! Het zijn overwegend 
smalle duingordels. De Grafelijkheidsduinen liggen onmiddellijk ten zuidwesten van Den 
Helder. Het gebied maakt deel uit van de kalkarme duinen die zich ten noorden van Bergen 
aan Zee uitstrekken. De bijzondere flora is er heel gevarieerd en interessant.  

De koffie met (appel)gebak werd ons geserveerd in een restaurant dat gelegen was op een 
duin met de naam ‘Nogal Wiedus’. Dus wat was een logischer plek voor ons startritueel!? 
Zittend op het terras hadden we een prachtig uitzicht over de Noordzee. Keek je de andere 
kant uit, stond daar de ‘Lange Jaap’, de vuurtoren van Den Helder. Ook bijzonder was dat 
onze parkeerplaats, met zeekool en kleine morgenster, gelegen vlak naast het restaurant, 
gratis was met uitzicht op zee! 

 

Na de koffie liepen we over de 
duinenrij langs zee. We noteerden 
aardbeiklaver, geel walstro, 
hazenpootje, kleine leeuwentand, 
zandhaver, echt bitterkruid en 
kruipend stalkruid.  



 

Na enige tijd betraden we een fietspad dat over de duinenrij langs zee liep. Hier zagen we 
zandblauwtje, duinkruiskruid, zeewinde, gele hoornpapaver, zeewolfsmelk en blauwe 
zeedistel. Soorten die je in dit duinbiotoop kunt verwachten. Even later voerde het fietspad 
naar beneden, naar het gebied achter de duinenrij. Maar eerst kregen we een prachtig 
panorama voorgeschoteld met duinen, bossen en de centraal gelegen Harmplas. De twee 
bankjes bovenop het duin kwamen voor ons achten precies van pas! Een ideale plek voor de 
meegebrachte lunch! We genoten van de ideale weersomstandigheden: een heerlijk 
zonnetje en een verkoelend windje van zee.  



 

 

Daarna gingen we het duin af. Beneden aangekomen vonden we duizendguldenkruid, maar 
welk? Was het echt-, strand- of fraai duizendguldenkruid? Na enig determinatiewerk van 
Niels besliste een bloemsteeltje ter grootte van enkele millimeters het verdict: fraai 
duizendguldenkruid!  



Ook fraai was de  roodborsttapuit die goed zichtbaar, zittend op een struikje, zich uitvoerig 
liet bekijken en fotograferen. Het landschap ging hierna over in een duinvallei met 
boskruiskruid, duinroos en valse salie. 

Na de duinvallei liepen we richting bos. Hier bekend staand als ‘De Donkere Duinen’. Maar 
voor we de kans kregen ons te laven aan de schaduw aldaar, stonden we plotseling oog in 
oog met het ‘Steakhouse’. We konden er niet langs! De koude drankjes waren zeer welkom. 
Zo beleefden we een primeur, een horecastop tijdens een excursie! 

 

Na deze stop ging het onmiddellijk verder door ‘De Donkere Duinen’, met o.a. roze 
winterpostelein en ruig klokje. Bij een bosmeertje zagen we wolfspoot en blauw glidkruid. 
Na het bos kwamen we bij een stukje rietland met gevlekte- en rietorchis. Ook groeiden hier 
moerasrolklaver, ruw walstro, valse voszegge en kamgras. Het landschappelijke decor 
wisselde onophoudelijk. Via een stukje bos kwamen we weer in duinterrein met veel 
struikhei en zandblauwtje. Het was hier dat plots Henks stem opgewonden door het duin 
schalde: ‘Zomersneeuw!!!’. We repten ons door het mulle zand naar de plek waar het weer 
lokaal plots scheen omgeslagen. Daar aangekomen bleek dat het niet ging om een 
meteorologisch fenomeen, doch slechts om een korstmos met die naam. Weer wat geleerd! 
We namen afscheid van dit prachtige Natura 2000-terrein met duinreigersbek, grasklokje en 
keizerskaars. 

 



 

Het was inmiddels 19.00 uur en we waren terug 
bij het ons, sinds die ochtend, welbekende 
restaurant op het duin aan zee. We bezagen 
tevreden de opbrengst van deze dag: 231 
soorten! En ook de dinerkaart met voornamelijk 
visgerechten, zoals te verwachten: ‘Nogal 
Wiedus!’  

Zo kwam er een eind aan een prachtige excursie. Compliment aan reisleider Niels voor zijn 
immer geduldige manier van uitleggen en zijn keuze van steeds maar weer mooie 
excursiedoelen. Chapeau! 

 


