
Verslag excursie plantenwerkgroep Zalkerbos d.d. 25 april 2009 
 
“Hé, een vuurvlinder”.  
 
Zo zorgt een excursie van de plantenwerkgroep naar het Zalkerbos 
altijd weer voor verrassingen. Een aantal vuurvlinders vergezelt ons 
langs het pad met aan de rechterkant de opslag van essen, en links 
het schaafstro. Ook wordt hier grote muur en vogelmelk gespot.  
 
Het weer is fantastisch en het humeur goed. Onder de bezielende 
leiding van Niels lopen wij het jaarlijkse rondje door dit bijzondere 
gebied. Naast de aandacht voor en uitleg over de vele 
plantensoorten die wij onderweg tegenkomen, kunnen we het 
natuurlijk ook niet nalaten om op zoek te gaan naar het 
boomkruipertje dat steeds zijn riedeltje laat horen.  

 
Even verderop trotseren wij het prikkeldraad, waarna wij 
terugkijkend op het hierdoor afgesloten pad vaststellen 
dat honden enerzijds moeten weten dat ze niet zijn 
toegestaan en anderzijds aan de lijn gehouden moeten 
worden.  
 
Wij laten deze 
vreemde 
bordencultuur 
achter ons en 

klimmen – het blijft toch ook een sportief evenement - na 
een korte wandeling door het inmiddels al hoog 
opgeschoten gras, op de hielen gezeten door een aantal 
nieuwsgierige pinken, over een hek en belanden daarmee 
weer in het bos.. 
 

Teruglopend over de Veerweg hebben we er inmiddels 
heel wat uurtjes opzitten. We genieten van het 
landschap om ons heen, dat ligt te blinken in de zon. 
Alles 100% mooi! 
Een heerlijke ochtend om op terug te zien. 
 
Met dank aan de deelnemers van de excursie, 
Heleen Strikkers 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


