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Niet ver van Osnabrück ligt een heel bijzonder natuurgebied, de Silberberg. Het is maar 38,8 hectare 
groot en wordt omringd door voornamelijk loofbos. Het wordt al sinds 1937 beschermd en dat is voor 
wie er al eens is geweest of erover heeft gelezen goed te begrijpen.  
 
Je mag gerust zeggen dat dit gebied een botanisch paradijsje is. Op een helling vind je talrijke, in 
Nederland maar zeker ook in Duitsland heel zeldzame soorten orchideeën, waaronder veel 
vliegenorchissen en liefst twee soorten bosvogeltjes, maar ook Bruinrode wespenorchis, Vogelnestje 
en Grote keverorchis. En nog veel meer bijzonderheden, denk maar aan de Franjegentiaan, 
Aarddistel, Vetblad en Berghertshooi en veel soorten zeggen, waaronder de in Nederland uiterst 
zeldzame Heidezegge.  
 
Uiteraard is niet alleen de plantenwereld maar ook het landschap de moeite waard. Het gebied is een 
uitloper van het Teutoburgerwoud, een soort heuvelrug die zich uitstrekt van Osnabrück tot de Weser, 
met een lagere westelijke uitloper tot Bad Bentheim net over de grens in Twente. 
 
Voordat wij aan de excursie konden beginnen was het even 
wachten op een collega van Niels die ons deze dag zou 
vergezellen. Bij aankomst (en ook de rest van de dag) moest 
hij wel even stoom afblazen. Gecontroleerd worden door de 
Duitse douane bleek geen grappige, maar zeer 
indrukwekkende zaak te zijn.  
 
 

 
 
 
 
 
Aangekomen op een helling was echter het leed geleden en 
maakte plaatst voor verwondering. Wat een mooi gebied en 
wat een hoeveelheid orchissen!  
 
 
 
 
 

 
Al snel lagen we al languit in het gras om van al te dat schoons te kunnen genieten. Wat een 
orchissen!:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Bergnachtorchis, Wit Bosvogeltje, Vliegenorchis, het Vogelnestje en Gevlekte orchis.  
 

 
 

 
 
 
 
Maar ook andere planten mochten er zijn: Heelkruid, 
Parelgras, Dalkruid, Kleine pimpernel, Gewone 
vleugeltjesbloem, Christoffelkruid, Salomonszegel en 
Wolfskers.  

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
Niet ver van dit kalkgrasland/heischraal grasland is een 
groeve waar ooit zink werd gewonnen. Inmiddels vind je 
er de in ons land alleen uit het Geuldal bekende soorten 
als Zinkboerenkers en de heel kleine, niet in Nederland 
voorkomende Zinkveldmuur.  
 

Een heel 
mooi 
gebied, zo 
bleek. Wij 
werden er 
getrakteerd 
op het 
Soldaatje, een prachtige paarse orchis.  
 
 
 



Het was een heerlijke en enerverende dag die met een 
goede maaltijd werd afgesloten in het mooie stadje 
Tecklenburg. 
 
Tekst: Niels Jeurink en Heleen Strikkers 
Foto’s: Heleen Strikkers 
 
 
 

 
 
 
 

 

 


