
Verslag excursie plantenwerkgroep naar Ameland d.d. 03-07-2021 

Op 3 juli stappen we met z’n zessen aan boord van de veerboot, die ons naar het mooie 
Waddeneiland Ameland zal brengen. Het zonnige, rustige weer zorgt voor het vakantiegevoel. 

Bij aankomst op Ameland (10.30 uur) staat er al meteen een verrassing op de kade. Waren we op 
Schiermonnikoog al blij twee aardbeiklaverplantjes te vinden, hier op de kade staan ze massaal en 
prachtig in bloei.  

              

We nemen alle tijd, zoals gebruikelijk 놰놫놬놭놱놮놯, om veel te vinden tussen de keien, zoals 
hertshoornweegbree, zeekweek, gerande schijnspurrie, zeealsem, zeemelkdistel, het zeldzame 
zeevetmuur, eveneens zeldzame kleine zandkool en kwetsbare zeeweegbree en een prachtig 
grijsblauw/purper gekleurde zeekool.  

         

 

 

 



 

 

Op de paarse lamsoor ontdekken we de rups van de zuringuil (nachtvlinder) 

         

Eén uur en 400 meter verder hebben we 45 plantensoorten gezien en zijn we bij het 
fietsenverhuurbedrijf aangekomen. 

Fietsend door de duinen richting Het Oerd genieten we van de bruine kleurschakeringen van helm, 
zandhaver, duinfakkelgras en de gelen van kleine leeuwentand, duinkruiskruid en vlasbekjes. 

       

De zon laat de kleuren extra stralen.  

Bij de Kooioerstuifduinen komt meer roze van de zeewinde, groepen wilgenroosjes, het duinviooltje 
en de hondsroos tevoorschijn tussen het groen. Een leeuwerik begeleidt de immer perfecte 
natuurcomposities met welluidende opbeurende zang.  

 

We parkeren onze fietsen aan het pad richting uitkijkplaats Oerdhut. Naast het pad Egelantier: de 
roos die haar elegante naam eer aan doet. De bladeren hebben aan de onderzijde klierhaartjes, die 
bij kapot wrijven geuren als zoetzure appeltjes. 



We besluiten niet met de meute mee het uitkijkduin op te gaan, maar lopen onderlangs eromheen 
om zittend op een duintje de lunch te gebruiken. Het uitzicht over de drooggevallen Waddenzee is 
geweldig kleurrijk.  

     

Overvliegende blauwe kiekendief en lepelaars. De kiekendief is van dichtbij te kieken, helaas te snel 
voor mij. 

Na de boterhammen, die altijd veel beter smaken genuttigd in de buitenlucht, wandelen we richting 
het Wad. Daar vinden we schorrenzoutgras, zilte rus, schorrenkruid,  melkkruid,  en veel 
strandduizendguldenkruid. Deze laatste zou zijn naam te danken hebben aan het feit dat het 
medicijn, welk van de plant gemaakt werd, heel erg duur was. Het kruid heeft een bittere smaak en 
werd gebruikt tegen de koorts. Immers : “bitter in de mond maakt het hart gezond”  

        

Ook de eetbare zeeaster is aanwezig. Tegenwoordig wordt deze (weer) zulte genaamd.  

Op het wad witte vlekken van de zilver- en mantelmeeuwen en de vele bergeenden. 

(foto heren bij het Wad/cor bij het wad) 

Een kleine vuurvlinder trekt onze aandacht en bij de ontdekking van ca. 25 stuks zilt torkruid staan 
we enthousiast stil. En natuurlijk ook bij de noordse rus, duinrus en knopbies. 



      

We lopen bij het gebied De Hon.   

De stilte en schoonheid van het gebied zorgt voor een vredig gevoel. Toch ontwaakt ons jachtinstinct 
bij het zien van een parelmoervlinder.  

De kleine – en duinparelmoervlinder vliegen plagend om ons heen. We willen ze zo graag op de foto 
zetten, echter dat valt niet mee. Henri trotseert de stekels van de duindoorns om de vlinder onze 
kant op te jagen 

     Na veel geduld ….. 

        Gelukt ! 



 

 

We lopen rond Het Oerd en komen weer uit bij de fietsen. Nog één gebied willen we bezoeken. Bij 
het vlonderdeel van het Spijkerpad ligt een duinmeertje waar veel interessante flora te vinden is: o.a. 
armbloemige waterbies. 

      

Langs de kwelder terug naar de veerhaven van Nes. Op de valreep nog een prachtige zeekool in bloei 

       



Aan boord vult een soepje nog niet helemaal onze magen en we besluiten aan de vaste wal nog een 
kleine maaltijd te nuttigen. In Hallum vinden we een kleurrijke eetlocatie 

 

en deze zorgt voor een onvergetelijk sluitstuk van deze bijzonder geslaagde dag. 

 

 

 

 

 


